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PAROCHIAAL NIEUWS

Nazareth: Mariale Ommegang  
in woord en beeld (deel 2)
Vorige week konden jullie het 
eerste deel foto’s bekijken van de 
Mariale Ommegang.  Onze Werk-
groep mocht dit jaar op 2 enthou-
siaste fotografen rekenen. Na de 
sprekende foto’s van Sebastian 
vorige week, laten we jullie deze 
week genieten van de sfeervolle 
foto’s van Annick. Dank je wel aan 
onze beide fotografen voor hun 
prachtige beelden. De Mariale 
Ommegang wordt ieder jaar voor-
bereid door de Werkgroep Mari-
ale Ommegang. Deze telt 9 leden.  
Maar om op 8 september alles 
vlot te laten verlopen, hebben we 
de hulp nodig van een gans pak 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
helpen er mee voor zorgen dat 
alles vlekkeloos verloopt.
Daarom graag een dankwoord 
aan al onze vrijwilligers:
Dank aan de dragers van het Mari-
abeeld, dank aan onze kruisdrager 
die ieder jaar opnieuw onze Om-
megang opent, dank aan de men-
sen die voor de veiligheid rond 
de geluidswagen zorgen, dank 
aan de aanstaande vormelingen 
voor het dragen van het bord van 
O. L.V. en om mee te stappen in 
onze Ommegang, dank aan onze 
fotografen die meehelpen om ons 
erfgoed vast te leggen, dank aan 
de lokale politie om voor onze 
veiligheid te zorgen, dank aan de 
voorlezer en de chauffeur van de 
microwagen, dank aan de buurt-
bewoners om hun kapel mooi te 
versieren, dank aan de voorlezers 
in de kerk, dank aan de mensen 
die meehelpen bij de koffietafel, 
dank aan de verenigingen met 
hun vlag, dank aan pastoor Guy 
Claus, dank aan alle bedevaarders 
én aan de mensen die we in voor-
gaande opsomming vergeten zijn.  
Vanaf nu zijn alle foto’s te be- 
kijken op de website van de Ma-
riale Ommegang:  www.mariale-
ommegang-nazareth.be en ook 
via www.parochie-in-gavere- 
nazareth.be
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Wzc Mariahuis Gavere -  
de ouderen, een andere blik
Een woon- en zorgcentrum (WZC) 
is meer dan een huis waar ge-
streefd wordt naar optimale zorg-
verlening. Het is ook een plaats 
waar lief en leed gedeeld wordt. 
De pastorale werkgroep binnen-
in het WZC bouwt mee aan een 
warme en open sfeer vanuit een 
christelijke traditie.

Het pastoraal team van het woon-
zorgcentrum Mariahuis te Gavere 
bestaat uit een vijftiental men-
sen: de aalmoezenier, de pastorale 
werkster (Lucia), medewerkers, 
een bewoonster (92 jaar) en een 
aantal vrijwilligers (waaronder 
Rita en Conny). Rita komt op be-
zoek bij bewoners en helpt bij de 
liturgie en de communiebede-
ling. Conny ondersteunt de litur-
gie en heeft daarnaast ook nog 
logistieke taken op een afdeling.

Iedere vrijdag verzorgt de aal-
moezenier de eucharistie. Veel 
bewoners staan er echt op om 
naar de viering te komen. De aal-
moezenier is graag gezien. Hij 
spreekt echt tot de mensen en 
voor en na de eucharistie steekt 
hij een handje toe bij het vervoer 
naar de kamers en slaat hij een 
praatje met de mensen. Ook de 
communiebedeling op de kamers 
voor de bewoners die niet naar 
de mis kunnen komen, mag niet 
ontbreken. Mensen zitten er echt 
op te wachten.

Het rusthuis is een kleine we-
reld op zich. Net als in de bui-
tenwereld heb je hier alle types 
van mensen: gemakkelijke en 
moeilijke. Maar toch is er ook een 
verschil met de buitenwereld: de 
mensen die binnenkomen in het 
rustoord zijn nog opgevoed in een 
kerkelijke wereld. Een groot deel 
van hun leven was het religieuze 

in de maatschappij belangrijk. 
Terwijl de Kerk in het algemeen 
aan belang inboet, krijgt voor 
veel mensen op latere leeftijd het 
religieuze weer een prominente 
plaats in het leven. Ze beseffen 
dat ze in het laatste stadium van 
hun leven zijn en naarmate ze 
lichamelijk achteruit gaan, ze 
fysiek tot steeds minder in staat 
zijn en veel tijd hebben om na 
te denken, wordt het geestelijke 
weer belangrijk. Ze brengen dit 
binnen in het rustoord. Ze heb-
ben de connectie met het religi-
euze leven nog niet verloren en in 
veel kamers prijken kruisbeelden, 
Mariabeeldjes of andere heiligen-
beelden. Soms heeft het personeel 
heeft deze voeling met het kerke-
lijke en spirituele leven verloren, 
maar toont altijd respect voor de 
overtuiging van de bejaarden. 
Het Mariahuis is een katholiek 
rustoord en de pastorale werking 
sluit naadloos aan bij de rest van 
de werking. De directie zorgt er 
voor dat er veel ruimte is voor de 
pastoraal.

De bewoners vinden de weg naar 
de kleine gebedsruimte naast het 
onthaal. Er worden regelmatig 
kaarsjes ontstoken. De gedachte-
nis aan de overledenen wordt er 
in ere gehouden.
Jaarlijks is er een bedevaart naar 
Oostakker, maar dit jaar viel die 
in duigen door een uitbraak van 
buikgriep. Heel jammer, maar 
dergelijke onverwachte gebeur-
tenissen komen nu eenmaal voor 
in een huis waar lichamelijk 
kwetsbare mensen dicht bij el-
kaar leven. Om deze tegenslag te 
ondervangen heeft het pastorale 
team eind augustus de kapelle-
kestocht langs Gaverse Mariaka-
pellen georganiseerd en dat er 
ruime belangstelling was kon u 

in een vorig nummer lezen.
Medewerkers en vrijwilligers zijn 
vaak onder de indruk van de afta-
keling van de bewoners en al de 
miserie die mensen meemaakten 
en nog meemaken, jammer ge-
noeg soms te wijten aan ruzies 
in families. Er is eenzaamheid en 
soms onbegrip voor hun over-
tuigingen bij familie. Ziektes, 
ziekenhuisopnames, overlijdens 
komen hier veel meer voor dan 
elders.

En toch vinden we dat het hier 
zeker niet allemaal kommer en 
kwel is. Het contact met de ou-
deren is zo deugddoend. Je krijgt 
er zoveel voor terug. Als vrijwil-
liger is het een uiterst zinvolle 
manier om vrije tijd in te vullen. 
Zelfs al is er ook verdriet, we zou-
den het contact met de bewoners 
missen. Ouderen houden er van 
om te vertellen over vroeger. Ze 
waren dikwijls met zo weinig te-
vreden. Onvoorstelbaar dat velen 
van hen nooit op reis gingen, zelfs 
de zee nooit zagen! Ze tonen eer-
bied voor hun ouders. Met welke 
dankbaarheid vertellen ze niet 
over hun moeder. Ze herhalen 
hun waardering voor haar, alsof 
ze het betreuren haar tijdens het 
leven niet genoeg bedankt te heb-
ben. Nochtans hebben ze vaak de 
zorg voor hun oudere familiele-
den gedragen, zoals dat toen de 
gewoonte was. Zelden komt er 
een woord van spijt over hun lip-
pen, zelfs al was verder studeren 
of materiële welstand verre van 
evident voor hen. Het valt op dat 
ze ondanks de soms grote tegen-
slagen en hindernissen in hun 
leven een zekere vrede en rust ge-
vonden hebben. Voor hen moet 
niet alles hier en nu gebeuren, het 
geloof brengt hen tot overgave 
aan de wendingen van het lot. Er 

is immers nog het hiernamaals 
waar ze op hopen.

De dankbaarheid van de bewo-
ners doet deugd: ‘het is goed dat 
gij er zijt’, ‘ge zijt gisteren niet 
geweest’,...Ze laten blijken dat 
een bezoekje hen blij maakt. Het 
is een teken dat we hen graag 
zien en dat het goed is dat ze er 
nog zijn. Sommige sterke figuren 
blijven ons bij: ze maken er het 
beste van ondanks toenemende 
beperkingen. Als de familie niet 
veel op bezoek komt, zoeken ze 
verschoning voor hen. Als ze hun 
leeftijdsgenoten van vroeger mis-
sen, zeggen ze dat daar niets aan 
te doen is: die kennissen van vroe-
ger zijn te oud om tot in het rust-
oord te komen en velen van hen 
zijn al gestorven. Maar de zorg 
voor anderen houdt hen op de 
been. Met goede moed proberen 
ze zichzelf verdienstelijk te ma-
ken. Zo mooi om te zien: iemand 
duwt de rolstoel van een mede-
bewoner, iemand die met rollator 
op weg is naar de leefruimte roept 
aan de deur van iemand anders: 
‘Komt ge ook?’ Vriendschap doet 
leven, doet letterlijk langer leven. 
Als dat geen mooi levensdevies is, 
geschonken door onze ouderen!

Conny, Rita en Lucia van het 
pastoraal team

Colofon
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LITURGISCHE VIERINGEN

Woensdag 27 september 2023
H. Vincentius a Paulo, priester
08.30 u. Nazareth: Familie Kervyn-De Volkaers-
beke

Donderdag 28 september 2023
H. Wenceslaus, martelaar
HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
08.00 u. Eke: O.L.Vrouw van Nazareth

Vrijdag 29 september 2023
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
08.30 u. Nazareth: Mis voor VBS Nazareth

Zaterdag 30 september 2023
H. Hiëronymus, priester en kerkvader
13.30 eke Huwelijk Thomas Colpaert en Cleo 
Goetelen
18.00 u. Eke: Jgt. Francine Lachaert
Maria Steyaert
Lector: Ilse Vandeputte

Zondag 1 oktober 2023
26e Zondag door het jaar
H. Theresia van Lisieux, maagd en kerk-
lerares
H. BAVO, kloosterling, patroonsfeest van 
het bisdom

09.00 u. Gavere: T.e.v. Onze-Lieve-Vrouw 
Altijddurende bijstand
Jgt. Voor Antoine Van der Haegen, echtgenoot 
van Antoinette Martens
Lector: Luc De Coninck
10.30 u. Nazareth: O.L.Vrouw van Nazareth
Lector: Annemie De Gussem

Maandag 2 oktober 2023
HH. Engelbewaarders
08.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 3 oktober 2023
H. Gerardus van Brogne, abt
08.00 u. Eke: Overleden zus

Woensdag 4 oktober 2023
H. Franciscus van Assisi
08.30 u. Nazareth: Mis stichtingen 11/15

Donderdag 5 oktober 2023
H. Theresia van het kind Jezus, maagd en 
kerklerares
08.00 u. Eke: Voor overledenen

Vrijdag 6 oktober 2023
H. Bruno van Keulen, priester
Z. Isidoor de Loor, kloosterling
08.00 u. Eke: Bijzondere intentie

Zaterdag 7 oktober 2023
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
18.00 u. Eke: Paul Van Dorpe en familie
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
Jgt. Maria Steyaert
Lector: Ingrid Clemmen

Zondag 8 oktober 2023
27e Zondag door het jaar
09.00 u. Gavere: T.e.v. het kind Jezus van Praag 
uit dank
Eeuwigdurend voor de familie De Vreese
Lector: Isabelle Tuypens
10.30 u. Nazareth: Jgt. Raymond Bogaert en 
echtg. Lisette Dupré
Samana: dag van de chronisch zieke mens
Lector: Marc Perseyn

PLAATSELIJKE REDACTIE
Guy Claus, pastoor
guy.claus2@telenet.be

ABONNEMENTEN
Eke: Kathy Wellems
Zandstraat 37
9810 Eke
tel. 09 385 83 23
kathy.wellems@gmail.com

Groot-Gavere: Chris Jungbluth
Veldstraat 26
9890 Asper
tel. 09 384 43 06 – 0474 95 99 07
cjungbluth@hotmail.com

Nazareth: Paul & Greta De 
Wilde-Peil
Leegzakstraat 33 C  9810 Nazareth
09 385 85 31
dewildepeil@skynet.be

NUTTIGE ADRESSEN
PAROCHIEPRIESTER
Guy Claus
Steenweg 175A bus 6
9810 Eke
tel. 09 385 42 40
guy.claus2@telenet.be

AANVRAGEN MISINTENTIES
Voor of na de mis bij pastoor Guy 
Claus in zowel Nazareth , Eke als 
Gavere
Telefonisch op 09 385 42 40
Per mail op: guy.claus2@telenet.be
Bij de parochiemedewerkers (zie 
plaatselijk nieuws)

SECRETARIAAT O.-L.-Vrouw 
Geboorte Nazareth
Cc Het Centrum
Dorp 22  9810 Nazareth
Donderdag van 9.30 u. tot 11.00 u.
Tel.: 0487 46 09 16

WEBSITE
www.parochie-in-gavere-nazareth.be

DEKENAAT DEINZE
Deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3  9800 Deinze
09 386 15 00 – 0479 67 69 29
rudy.van.acker@kerknet.be
Dekenale parochieassistente
Katrien Demarey 0473 21 55 18

Gevende handen  
© Mijn gezondheidsgids
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GAVERE: HERFSTBUFFET IN WZC MARIAHUIS 13 EN 14 OKTOBER

Herfstbuffet Mariahuis © Anneleen Heyse

Als oudere is het belangrijk dat je bezig blijft om verveling te voorkomen en eenzaamheid tegen te gaan. 
De opbrengst van het herfstbuffet en de tombola zal integraal gebruikt worden om allerhande activiteiten 
te kunnen organiseren voor de bewoners.

GAVERE: OKTOBER - ROZENKRANSMAAND

In onze Rooms-Katholieke Kerk is 
de maand oktober gewijd aan de 
Rozenkrans. De keuze van deze 
maand hangt samen met het feest 
van O.-L.-V. van de Rozenkrans 
dat sinds de 16e eeuw op 7 okto-
ber gevierd wordt.

De rozenkrans dankt haar naam, 
volgens de katholieke overleve-
ring, aan een openbaring van 

Maria zelf: iedere keer dat een 
‘wees gegroet’ wordt gebeden, 
schenkt men haar een mooie roos.

Tijdens het rozenkransgebed ge-
denkt men de geloofsmysteries: 
de ‘blijde’, de ‘ droevige ‘ en de ‘ 
glorievolle’ mysteries . Bij elkaar 
geven zij een samenvatting van 
het evangelie.

Maria speelt een belangrijke rol 
in deze devotie. 

Maria wordt gezien als iemand 
die tot de wereld van mensen be-
hoort maar die tege-lijkertijd ook 
tot de wereld van God behoort.

Glasraam De Rozenkrans Sint-Willibrorduskerk (Merksplas) © Wikimedia Commons

KERK & leven - Samen op weg
Begin dit jaar verscheen Kerk & 
Leven in een opgefrist kleedje, 
met ook inhoudelijke vernieu-
wingen. Met onze redacties blij-
ven we vanop verschillende ni-
veaus - lokaal en nationaal - als 
één team samen op weg gaan 
om u wekelijks te inspireren, te 
informeren en te verbinden met 
nieuws uit Kerk en samenleving.

We doen dit op vertrouwde, ste-
vig gefundeerde wegen maar 
durven daarbij ook nieuwe pa-
den te betreden. Dit om week na 
week waardevolle informatie te 
kunnen brengen over alles wat 
rondom ons gebeurt, van de eigen 
parochie tot de grote wereldkerk.

Mogen we ook in het komende 
jaar samen met u als lezer op weg, 
trouw aan de boodschap en de 
weg die Hij ons heeft getoond?

Ook de uitgeverswereld ontsnapt 
niet aan de langdurige en toren-
hoge inflatie. De sterk gestegen 
energie- en grondstofprijzen 
(waaronder die van papier en 
inkt), de alsmaar hogere distri-
butieprijzen en de loonindexe-
ring moet Halewijn helaas maar 
onvermijdelijk doorrekenen in 
de abonnementstarieven.
We beseffen dat de prijsstijging 
dit jaar meer dan gemiddeld is ten 
opzichte van de voorgaande jaren. 
Met de nieuwe tarieven voor een 
jaarabonnement kunnen we we-
kelijks een kwaliteitsvol blad in 
de brievenbus bezorgen.

De aangepaste tarieven 
(inclusief postverzending 
in België) voor 2024 zijn:
67  EUR voor een gewoon 
abonnement en vanaf 69 EUR 
voor een steunabonnement.

In de tweede helft van oktober 
gaan de vrijwilligers van Naza-
reth en Eke opnieuw op pad. Bij 
de abonnees van groot-Gavere 
zullen de herabonneringsbrieven 
net zoals de voorgaande jaren in 
diezelfde periode in hun bus val-
len.

Mogen wij nogmaals aandringen 
om steeds de gestructureerde 
mededeling te gebruiken bij be-
talingen. Als lokale medewerker 
weten wij aan de hand van deze 
gestructureerde mededeling feil-
loos voor welk abonnement een 
ontvangen betaling bedoeld is 
(zelfs indien de betaling gedaan 
werd door iemand anders dan de 
abonnee zelf). Met dank om hier-
mee rekening te houden.

Samen op weg © Halewijn

GAVERE: DONDERDAG 
21 SEPTEMBER -  
WERELD ALZHEIMER DAG

Thema: “SAMEN AAN TAFEL”

De Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) van de Verenigde Na-
ties heeft 21 september uitge-
roepen tot Alzheimer Dag. Op die 
dag wordt extra aandacht besteed 
aan dementie. Wereldwijd lijden 
naar schatting 46 miljoen mensen 
aan de ziekte van Alzheimer.

Plaatselijke activiteit t.v.v. 
de actie

Het WZC Mariahuis in Gavere 
organiseert een verkoop van sui-
ker- of hartenwafels ten voordele 
van de stichting Alzheimeronder-
zoek. De ingezamelde fondsen 
geven universiteiten meer mo-
gelijkheden voor onderzoek om 
levens te verbeteren.
U kan bestellen tot dinsdag 
19 september.
De kostprijs bedraagt 5 EUR 
per zakje.

Afhalen kan op 26 en 27 septem-
ber tussen 13.30 u. en 16.30 u.
Interesse: neem contact op met 
Margot (referentiepersoon de-
mentie in het WZC Mariahuis) 
op het nummer 09  389  20  13 of 
mail naar referentdementie@
sitemariahuis.be met vermelding 
van uw naam, adres, aantal be-
stelde zakjes suiker en/of harten-
wafeltjes en de dag wanneer u uw 
bestelling afhaalt (Onderstraat 9 
Gavere).

© Alzheimer liga Vlaanderen

suikerwafeltjes (5  EUR) / hartenwafeltjes (5  EUR) © Alzheimer liga 
Vlaanderen
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NIEUWS VAN BUITEN ONZE PAROCHIEGRENZEN

1 OKTOBER  
FEESTDAG HEILIGE BAVO

Patroonheilige 
van ons bisdom

Bavoviering in de kathedraal - 
zondag 1 oktober - 11 uur
Het verhaal van de heilige Bavo 
- Van verwend kind tot monnik
Volgens de overlevering kreeg een 
adellijke familie in 589 een zoon-
tje, ze noemden hem Allowin. Hij 
groeide zorgeloos op. Hij was een 
rotverwend kind met geen ontzag 
voor anderen. Hij huwde en werd 
vader van een kindje. Een tijdje 
waren ze heel gelukkig maar toen 
werd zijn vrouw ziek en stierf. 
Hij was radeloos en uitzinnig van 
verdriet. De enige die hem kon 
troosten was Amandus, de raad-
gever van zijn moeder. Amandus 
raadde hem aan de bijbel te lezen 
en zo leerde hij het Christendom 
kennen. Allowin ging zo van Je-
zus houden dat hij zich tot het 
christendom bekeerde. Maar hij 
deed meer dan dat. Hij besefte dat 
al zijn rijkdom hem niet gelukkig 
maakte. Hij gaf alles weg en ging 
in een abdij in Gent, gesticht door 
Amandus, wonen. En om te tonen 
dat hij een nieuwe mens was ge-
worden nam hij een andere naam 
aan Bavo. Na een tijdje besloot 
hij zelf ook monnik te worden 
en zich ten dienste te stellen van 
God. Maar hij vond het leven in 
de abdij toch nog te luxueus. Met 
toestemming van de abt besloot 
hij in een holle boom te gaan le-
ven als kluizenaar. Veel mensen 
kwamen naar hem toe om wat 
raad of troost. Bavo stierf rond 
660 omringd door vrienden en 
zijn geestelijke leider Amandus.
Na Bavo’s dood kwam zijn ver-
ering op gang. Bavo is de patroon-
heilige van de valkeniers en wordt 

aanroepen voor een goede oogst 
en tegen kinkhoest.
De Gentse Sint-Baafskathedraal 
bewaart het schilderij “de beke-
ring van de heilige Bavo”. Dit 
monumentale meesterwerk werd 
in de jaren 1623-24 door Rubens 
vervaardigd in opdracht van bis-
schop Antoon Triest (1577-1657)
Een weetje: het kerkgebouw en 
de parochie van Baaigem zijn 
toegewijd aan de heilige Bavo en 
bezit een 19e eeuws gepolychro-
meerd houten beeld van deze 
heilige. Bavo is afgebeeld als een 
goed geklede rijke edelman met 
een valk in de hand. Vanwaar die 
valk? Allowin werd (onterecht) 
beschuldigd een witte valk ge-
stolen te hebben. In die tijd iets 
waar een forse en onridderlijke 
straf op stond: de dood door de 
strop. Hij stond al onder de galg 
toen de gestolen valk uit het niets 
opdook en bij Allowin op de galg 
landde. De witte vogel - teken van 
zuiverheid - bewees daarmee de 
onschuld van Allowin. Hij op zijn 
beurt zag hierin weer een teken 
van God.

STEUN SLACHTOFFERS 
NATUURRAMP MAROKKO 
EN LIBIË

Natuurramp Marokko en Libië 
© Kerknet

Oproep van de Belgische 
bisschoppen:

“Marokko werd op 9 september 
getroffen door een zware aard-
beving en Libië is het slachtof-
fer geworden van catastrofale 
overstromingen”. Het Diocesaan 
Noodfonds van ons bisdom heeft 
reeds 10  000  EUR overgemaakt 
aan Caritas International om de 
eerste nood te lenigen.
Ook u kan helpen door een 
gift  te  doen op rekening 
BE88 0000 0000 4141 met vermel-
ding 4952 Marokko. Dank voor 
elke bijdrage.

DINSDAG 10 OKTOBER -
WERELDDAG GEESTELIJKE 
GEZONDHEID

 © www.samenveerkrachtig.be

Thema: 
“SAMEN VEERKRACHTIG”
Wereldwijd zijn er meer dan 300 
miljoen mensen met depressieve 
gevoelens, 264 miljoen anderen 
kampen met angststoornissen. 
En de cijfers stijgen jaar na jaar. 
Daarom is het belangrijk om 

aandacht te hebben voor de gees-
telijke gezondheid en veerkracht 
bij onszelf en bij anderen zowel 
wanneer het goed gaat als wan-
neer het minder gaat.
Onder het motto “Samen veer-
krachtig” gaan we 10 dagen sa-
men op stap naar meer mentale 
veerkracht met de Werelddag op 
10 oktober. Her en der worden 
activiteiten georganiseerd die de 
veerkracht versterken en geeste-
lijke gezondheid bespreekbaar 
maken.

Hoe veerkracht vergroten?
Door nieuwe strategieën uit te 
proberen die voor jou helpend 
kunnen zijn.
Welke zijn interessant om uit te 
proberen?

-	 Communiceren: durf je te 
praten over wat er in je omgaat 
of krop je jouw problemen en 
emoties op?

-	 Omgaan met problemen: 
pak jij problemen aan, loop je 
ervan weg of doe je liever alsof 
er niets aan de hand is?

-	 Problemen of kansen zien: 
denk je bij een probleem alleen 
aan alles wat misloopt en dat 
het voor jou nooit goed loopt 
of zie je een probleem eerder als 
een uitdaging?

-	 Ontspannen: heb je goede 
manieren gevonden om stoom 
af te laten of laat je de spanning 
opstapelen?

-	 Positief denken: geloof je dat 
uiteindelijk alles wel op zijn 
pootjes valt of kijk je negatief 
naar de toekomst?

-	 Zoek een vertrouwensper-
soon die luistert zonder te oor-
delen

Ga op zoek naar handvatten die 
jezelf vooruit helpen in moeilijke 
momenten. Dit maakt een groot 
verschil voor je veerkracht.

VERENIGINGEN 
EN SCHOLEN
FEMMA ASPER
Woensdag 27 september, 25 
oktober en 29 november 2023 
om 19.30 u.: .
Woensdag 27 september om 
19.30 u.: Gezellig haken en brei-
en. Info en inschrijving bij Steffie 
Beyaert - 0472  38  67  77 of steffi.
beyaert@hotmail.com
Donderdag 28 september, 26 
oktober, 30 november en 14 
december om 14.00 u.: .
Donderdag 28 september om 
14.00 u.: BINGO - namiddagen. 
Inschrijven bij Lydie Vander-
stichelen op 09 384 14 23 of lydie.
vanderstichelen@telenet.be
Woensdag 4 oktober om 19.00 
u.: Bakken voor zoetebekken. 
We focussen ons op het maken 
van dessertkoekjes zoals bokke-
pootjes, baisers, rotskes, tartines 
russes, margrietjes... roubleyn via 
09 324 09 42 of 
troubleynma@telenet.be
Alle lessen gaan door in het Ont-
moetingscentrum St. Martinus in 
de Hulstraat te Asper

Heilige Bavo Baaigem 
© Wikipedia

De bekering van de heilige 
Bavo © wikipedia

FERM ASPER: 100 JAAR!
Kookles: Feestelijke stoofpotjes 
en ovenschotels
Op woensdag 27 september 
om 19.00 u. in het OC Martinus, 
Hulstraat te Asper.
Inschrijven voor 24 september 
bij MIcheline Vandecauter via 
09 386 08 59 of via 
micheline.vdcautere@gmail.com

FERM DIKKELVENNE:  
COOLE SOKKEN HAKEN
Woensdag 4 oktober om 14.00 
u. in zaal ‘Bronnendal’: Coole sok-
ken haken
Verwen jezelf, je kinderen of 
kleinkinderen met deze leuke, 
grappige en comforabele pan-
toffels, waar je blij van wordt. Je 
kan kiezen uit 20 verschillende 
ontwerpen met dieren uit de hele 
wereld, of je kan het ook eenvou-
diger houden. Alle patronen heb-
ben dezelfde basis, die je kan ha-
ken in verschillende maten van 
kindermaat 4 jaar tot volwassen 
schoenmaten. Geen specifieke 
ervaring vereist! Inlichtingen en 
inschrijving bij Noëlla Carreel 
09 384 59 39 -  
noellacarreel@gmail.com

GAVERE: LDC ‘DEN OEVER’
Woensdag 27 september om 
14.00 u.: Ontmoetingsmoment 
met bewoners Kloosterstraat - 
Onderstraat
Donderdag 28 september  
om 10.00 u.: Sacraal dansen
Donderdag 28 september om 
13.00 u.: Spaanse les i.s.m. KISP
Donderdag 28 september  
om 14.00 u. Bont baknamiddag: 
Appelbeignets

Familiegroep dementie: 
Wandeling: Eerste hulp bij 
geheugenproblemen
2 oktober 14.00 Kaarten i.s.m. 
OKRA
3 oktober 10.00 Yoga
3 oktober 14.00 Lijndansen, 
Portrettekenen, Rummikub
4 oktober 14.00 UNO - 
spelnamiddag
5 oktober 10.00 Sacraal dansen
5 oktober 13.00 Spaanse les 
i.s.m. KISP
5 oktober 14.00 Samen breien 
& haken

LG / FERM / KLJ NAZARETH: 
40E BARBECUE

© LG / FERM / KLJ 
NAZARETH

OKRA TREFPUNT EKE
OKRA-TREFPUNT EKE 
nodigt uit...
Woensdag 27 september om 
14.00 u. in CC De Brouwerij: 
Kaarten
Donderdag 28 september 
om 09.00 u. in CC De Brouwerij: 
Lijndans
Donderdag 28 september 
om 13.45 u. vertrek aan de kerk: 
Wandelen en fietsen
Maandag 2 oktober om 13.30 u. 
in CC De Brouwerij: Crea-atelier
Dinsdag 3 oktober om 14.00 u. 
in Sporthal Nazareth: Petanque
Donderdag 5 oktober om 14.00 
u. in CC De Brouwerij: Lijndans 
en rummikub
Vrijdag 6 oktober om 11.00 u.: 
Vertrek aan de kerk naar Philip-
pine en Sluis, groep 1

OKRA TREFPUNT NAZARETH
Activiteitenkalender
Donderdag 28 september 
om 14.00 u. in CC Het Centrum: 
Lijndansen
Vrijdag 29 september om 14.00 
u. in CC Het Centrum: Mode-
namiddag
Maandag 2 oktober om 13.30 
u. aan cc Het Centrum: Wandelen
Dinsdag 3 oktober om 14.00 
u. in cc Het Centrum: Kaarten, 
Rummikub
Donderdag 5 oktober om 14.00 
u. aan cc Het Centrum: Fietsen
!!! Voor meer info: tel. 09 385 53 71

SAMANA ASPER: DAG VAN DE 
CHRONISCH ZIEKE MENS OP 
12 OKTOBER 2023 OM 12.00 
UUR
Jaarlijks feestmaal in het O.C. 
St. Martinus in de Hulstraat te 
Asper - Tomatenroomsoep
- Hertenragout met groenten en 
kroketjes
- Crème brulée met koffie en thee
Prijs: EUR 42/persoon, aperitief 
en dranken inbegrepen.
Inschrijven kan tegen uiter-
lijk 4 oktober bij Ann Bergez : 
tel.0477 66 18 59 of 09 384 55 83
of annbergez@gmail.com
U kan cash betalen of via over-
schrijving op het rekeningnum-
mer van
Samana Asper :
BE53 8912 5401 8253

SAMANA ASPER: 
SPELNAMIDDAGEN
Spelnamiddagen op 19 oktober 
en 23 november 2023
Speel je graag met de kaarten of 
gooi je liever met de dobbelste-
nen? Speel je liever Rummikub 
of hou je niet zo van spelletjes, 
maar wil je graag andere mensen 
ontmoeten? Niets moet, alles kan. 
Voor iedereen is er koffie of thee 
met een versnapering. Prijs: EUR 
4/ persoon.
Graag inschrijven bij een van de 
bestuursleden.

SAMANA NAZARETH
Zondag 8 oktober om 10.30 u. 
Kerk Nazareth: Herdenking van 
de afgestorven leden van Samana 
in de zondagsmis en dit op ‘De Dag 
van de Chronisch Zieke Mens ‘
Info 09 385 50 69


